Hubert Lampo, de in 1920 te Antwerpen geboren
succesvolle Vlaamse romancier, heeft een uitgebreid ceuvre
op zijn naam staan, dat zich kenmerkt door een grote
verscheidenheid zowel wat de onderwerpen als wat de
behandeling ervan betreft: Héléne Defraye, Terugkeer naar
Atlantis, De belofte aan.Rachel, De duivel en de maagd, De komst
van Joachim Stiller, Hermione betrapt.

De ruiter op de wolken is een van zijn psychologische
romans, ‘de ontleding van een vergissing en een aarzeling’.
Nik Corenlandts liefde voor Thérése blijkt een vergissing,
maar hij wil geen verraad plegen tegenover de idealen uit zijn
puberteit. Tot het leven zelf hem ertoe dwingt het lot in
eigen hand te nemen...



